
7 dagen v.a.

1.598,-
per persoon. o.b.v. 2 personen

Gouden ornamenten, kleurrijke bloemmotieven en gestileerde vormen… de
uitbundige jugendstil kunt u in Wenen overal bewonderen. Rond 1900 bruiste de stad:
onder de naam Wiener secession verzamelden grote kunstenaars als Gustav Klimt,
Joseph M. Olbrich en Otto Wagner zich hier. Zij verafschuwden het hergebruik van
bouwstijlen uit het verleden, zoals dat volop was gedaan bij de aanleg van de
beroemde Ringstrasse. Zij zochten en vonden een eigen stijl, passend bij de nieuwe
tijd. Onder het motto De tijd zijn kunst, de kunst zijn vrijheid scheidden in 1897
negentien kunstenaars en architecten zich af van de gevestigde Weense
kunstenaarsvereniging, het burgerlijke Künstlerhaus, en ontwikkelden een eigen
vernieuwende stijl.

Hun verenigingsgebouw, de Wiener secession van Josef Olbrich bij de Karlsplatz, is hier een
prachtig voorbeeld van. In het toen nog keizerlijke Wenen waren de meeste mensen
geshockeerd door de nieuwe vormen. Sommige schilderijen van Klimt mochten alleen
achter een gordijn tentoongesteld worden, zo aanstootgevend werden ze gevonden. Toch
kregen deze architecten en kunstenaars opdrachten en werd Otto Wagner zelfs benoemd tot
stadsarchitect. Wandelend door Wenen geniet u van al die rijk gedecoreerde bouwwerken. U
ziet natuurlijk de Wiener secession met spectaculaire koepel van gouden bladeren en de
prachtige paviljoens van Otto Wagner op het Karlsplatz. Op het Zentralfriedhof bekijkt u de
grootse jugendstilkerk en u bezoekt de villa’s van Otto Wagner en Gustav Klimt. Natuurlijk
bewondert u ook het meesterwerk ‘De Kus’ van Gustav Klimt in het Belvedere, een van de
vele paleizen in de stad. De prachtige exposities in het Leopold Museum en het MAK maken
uw beeld van Wenen rond 1900 compleet. Kortom, deze heerlijke kunstreis is een complete
onderdompeling in de Weense jugendstil. Gaat u mee?

Ontdek de Wiener secession

Dagprogramma
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7

Naar het hotel nabij Nürnburg, Zuid-Duitsland
Naar de Oostenrijkse hoofdstad, stadsrondrit en gezamenlijk Heuriger-diner
Jugendstilwandeling met Wiener secession en Karlsplatz en bezoek MAK-museum
Zentralfriedhof, villa van Klimt en Leopold Museum
De 'Kus' in het Belvedere en vrije middag
Wagner Villa I en naar Zuid-Duitsland
Terug naar Nederland

•
•
•
•
•
•
•

•

Deze reis is inclusief
Vervoer in SRC-comfort class-touringcar
Verblijf in Wenen in middenklassehotel 
Logies en ontbijt met enkele diners
Excursies zoals omschreven
De beste SRC-reisleider
Audiosysteem
Reserveringskosten, Calamiteitenfonds en
SGR-bijdrage
Bijdrage aan SRC-bos via Trees For All

Bijzonder aan deze reis
bewonder 'De Kus’ van Gustav Klimt in Belvedere
jugendstilpaviljoens van Otto Wagner op Karlsplatz
gebouw van Wiener secession en Linke Wienzeile
bezoek aan Wagner Villa I en villa van Gustav Klimt

bezoek Leopold Museum en MAK-museum
excursie naar Zentralfriedhof met jugendstilkerk
diner in een typisch Weens 'Heuriger' restaurant
kosten openbaar vervoer op dag 2 zijn inclusief

•
•
•
•

•
•
•
•

Deze reis is exclusief
•
•
•

Entreegelden
Kosten openbaar vervoer op dag 5
Kosten optionele excursies

Gaat u op pad met
onze reisleiders?

Jugendstil in Wenen
Culturele groepsreis

U zit goed bij SRC:
✓ de mooiste reisroutes
✓ SRC-bos via Trees for All

✓ alles voor u geregeld
✓ veel inclusief in de reis
✓ tevreden reizigers: 8.8

Meer info en boeken:
SRC-reizen.nl
050 – 3 123 123

Genoemde prijs is de vanafprijs per persoon,
op basis van een reis voor 2 personen en
verblijf in één kamer. Bekijk uitgebreide,
actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op SRC-reizen.nl

Vertrekdata
• 5 oktober

https://www.src-reizen.nl/reis/jugendstil-in-wenen
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