
18 dagen v.a.

3.298,-
per persoon. o.b.v. 2 personen

‘Het is 1 november: op de Mexicaanse kerkhoven is het een drukte van belang. Graven
zien er prachtig uit en zijn versierd met heel veel cempasuchil-bloemen (het
afrikaantje). Honderden kaarsen zorgen voor licht in de duisternis en de geur van vers
bereid eten komt u tegemoet. Het is feest! Het is Día de los Muertos, de dag van de
doden, een van de belangrijkste feesten in Mexico, daterend uit de tijd van de Azteken
en Maya’s. Mexicanen vieren dat de zielen van overleden dierbaren hun familie en
vrienden op aarde komen bezoeken. De periode ervoor heerst er al een enorme
bedrijvigheid op de begraafplaatsen. Graven worden schoongemaakt en soms opnieuw
geschilderd. Op de markten ziet u een oranje zee van afrikaantjes, de bloem die
onlosmakelijk verbonden is met het feest. Er worden schedels en doodskisten van
chocolade en suiker verkocht en brood, soms in de vorm van beenderen, aangeboden.
Op vele plaatsen ziet men la Catrina, het verklede skelet verschijnen.

Thuis wordt een altaar gemaakt waarop de foto van de overledene staat. Er worden
kaarsen, wierook, lekkernijen en iets speciaals van de gestorvene opgezet. Men maakt het
favoriete eten van de overledene en neemt dit mee naar de begraafplaats. Hier wordt het
met heel de familie opgegeten. Er lopen muzikanten rond, die voor een klein bedrag zijn of
haar favoriete deuntje spelen. Natuurlijk wordt dit alles met tequila overgoten. Salud!
Tijdens deze reis reist u langs de mooiste tempelsteden, een nalatenschap van de vele
beschavingen zoals de Maya’s, de Azteken, de Zapoteken en de Mixteken die Mexico
gevormd hebben tot het land wat het nu is. Het mystieke Palenque ligt in de jungle
verscholen en de tempels van Monte Albán liggen op grote hoogte. Ieder complex is anders
en even indrukwekkend! Maar er is ook aandacht voor het grootse Mexico-Stad, de
authentieke indianendorpjes en de schitterende natuur. En terwijl u door het échte Mexico
reist, maakt u hét feest van het jaar mee. 

Kleurrijk, feestelijk en uniek

Dagprogramma
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7
dag 8
dag 9

Amsterdam – Mexico-Stad
Mexico-Stad en Teotihuacán
Museumbezoek en naar Puebla
Havenstad Veracruz
Erfenis van de Olmeken
In de jungle verscholen schatten…
Klaterende watervallen
Authentieke indianendorpjes
Día de los Muertos

dag 10
dag 11
dag 12
dag 13
dag 14
dag 15
dag 16
dag 17
dag 18

Spectaculaire boottocht
Naar Puerto Escondido
Vrije dag in het surfersparadijs
Het mooiste plaatsje van Mexico
De omgeving van Oaxaca
De cactussen van Zapotitlán
Naar Mexico-Stad
Museo Frida Kahlo
Aankomst in Nederland

•
•
•
•
•
•
•

•

Deze reis is inclusief
Vluchten met ruimbagage
Verblijf in middenklassehotels
Logies en ontbijt met diverse diners
Excursies zoals omschreven
De beste SRC-reisleider
Audiosysteem
Reserveringskosten, Calamiteitenfonds en
SGR-bijdrage
Bijdrage aan SRC-bos via Trees For All

Bijzonder aan deze reis
beleef Día de los Muertos in San Cristobal de las Casas
ruïnes van Mayastad Palenque en tempelstad Teotihuacán
kleurrijk Puebla en San Cristobal de las Casas
bezoek aan Museo Frida Kahlo in Mexico-Stad
indianendorpjes Zinacantán en San Juan de Chamula

watervallen van Roberto Barrios, Agua Azul en Misol Ha
inclusief een boottocht door Cañon del Sumidero
vrije dag in surfersparadijs Puerto Escondido aan Stille Oceaan
inclusief kofferservice in hotels en fooien voor kamermeisjes
verblijf in middenklassehotels met 3 nachten San Cristobal

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Deze reis is exclusief
•
•

Entreegelden
Fooien

Gaat u op pad met
onze reisleiders?

Día de los Muertos
in Mexico
Culturele groepsreis

U zit goed bij SRC:
✓ de mooiste reisroutes
✓ SRC-bos via Trees for All

✓ alles voor u geregeld
✓ veel inclusief in de reis
✓ tevreden reizigers: 8.8

Meer info en boeken:
SRC-reizen.nl
050 – 3 123 123

Genoemde prijs is de vanafprijs per persoon,
op basis van een reis voor 2 personen en
verblijf in één kamer. Bekijk uitgebreide,
actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op SRC-reizen.nl

Vertrekdata
• 25 oktober

https://www.src-reizen.nl/reis/dia-de-los-muertos-in-mexico
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