Pluspunten

«/ vervoer in comfort class-touringcar

«/ centrale middenklassehotels

v/ 7x ontbijt en 3x diner

«/ diner in restaurant Stard Posta
«/ rondleiding met gids Austerlitz
«/ rondleiding met gids Waterloo
«/ audiosysteem

«/ de beste SRC-reisleider

/ bijdrage SRC-bos via Trees for All

* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden

v slagvelden Austerlitz en Wagram
v/ slagvelden Leipzig en Waterloo
«/ Vélkerschlachtdenkmal Leipzig

v/ panorama en Leeuw van Waterloo
v/ museum FORUM 1813 Leipzig

v/ vredesmonument Austerlitz

v/ Museum der Schlacht bei Wagram
«/ Befreiungshalle in Kelheim

v/ Mémorial Bataille de Waterloo

v/ Wenen, Leipzig, Ulm en Metz

Vertrekdatum 2024
« 20 september

Groepsgrootte
15-34 deelnemers

Exclusief
- entreegelden « fooien

Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis, verblijfin

2-persoonskamers, LO of HF, excursies, begeleiding reisleider,

reserveringskosten, SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Exclusief entreegelden (tenzij anders vermeld).

Bekijk uitgebreide, actuele (prijs-)informatie  s@wa oy
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Reisleider Bart: “Op de slagvelden van Austerlitz en Waterloo
neemt een gids ons mee naar de belangrijkste plekken van deze
beroemde veldslagen!”

In het spoor van La Grande Armée

Napoleon Bonaparte. Veldheer. Hervormer. Vormgever van Europa. Dictator.
Monster. Ik ken geen andere figuur die zoveel volstrekt uiteen- lopende
benamingen heeft gekregen. Bewierookt om zijn briljante militaire kwaliteiten
en aanbeden door zijn soldaten, maar ook verguisd om de ontelbare doden

op de slagvelden. Napoleon werd gehaat door de Europese vorsten, die

zich bedreigd voelden door deze parvenu die zich keizerlijke en koninklijke
titels toegeéigende. Maar hij is ook de man aan wie we het decimale stelsel,
het burgerlijk wetboek, het kadaster en onze achternaam danken... Een
controversiéler man is amper denkbaar.

Sinds de nadagen van de Franse Revolutie voerde Napoleon oorlog in naam
van Frankrijk. Hij trok van slagveld naar slagveld, van overwinning naar over-
winning en toch kennen we hem allemaal van die ene verloren slag. Ik neem u
mee naar Napoleons grootste overwinningen en zijn grootste nederlagen. In
Austerlitz en Wagram vertel ik u over de snelheid van zijn Grande Armée en zijn
briljante tactische sets waarmee hij vele overwinningen beklonk. In Leipzig en
Waterloo ontdekken we dat de briljante strateeg ook fouten maakten. U ziet
grootse monumenten die herinneren aan de oorlogen, bekijkt kleine musea
waar het soldatenleven spreekt en wandelt over de slagvelden. Een bijzondere
reis in het spoor van een bijzondere man!

De reis in het kort

dag1 Naar Leipzig en de Duitse slagvelden

dag 2 Vélkerschlachtdenkmal en museum FORUM 1813 in Leipzig

dag 3 Bezoek met gids aan het slagveld bij Austerlitz en diner in restaurant
Stard Posta

dag4 Museum der Schlacht bei Wagram en Heergeschichtliches Museum Wien

dag 5 Vrije dagin Wenen

dag 6 Via de Befreiungshalle in Kelheim naar Ulm

dag 7 Net als het Grande Armée naar Metz

dag 8 De Slag bij Waterloo en naar huis

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 - 3 123 123

U zit goed bij SRC:  de beste reisleiders

SRC
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https://www.src-reizen.nl/reis/de-veldslagen-van-napoleon

