
6 dagen v.a.

1.298,-
per persoon. o.b.v. 2 personen

Rond 1100 veranderde er iets fundamenteels in de bouw van Franse kerken: de zware
donkere romaanse kerk werd omgebouwd naar een licht en sierlijke gotisch godshuis.
Met behulp van spitsbogen, kruisribgewelven en steunberen werden grote, lichte en
ruimtelijke kerken gebouwd die door gebrandschilderde ramen hemels verlicht werd.
In krap 150 jaar verrees in elke stad van naam in het Île-de-France een nieuwe
kathedraal in de stijl van de gotiek. Na de eerste vernieuwingen in Saint-Denis onder
aanvoering van abt Suger volgden de andere belangrijke steden in de streek. Al snel
werd het een wedstrijd wie de hoogste kathedraal kon bouwen. Om vervolgens de
gebouwen steeds meer te versieren met beeldhouwwerk en glas-in-lood vensters, die
een stevig onderdeel werden in de verkondiging van het christelijke geloof.

De betoverende kerken die ons vol verwondering laten genieten van deze middeleeuwse
kunst hebben de tand des tijds goed doorstaan en wachten erop door u bezocht te worden.
Tijdens deze kunstreis bewondert u de mooiste in Noord-Frankrijk, zodat u een prachtig
overzicht krijgt van de ontwikkeling van deze stroming. U bekijkt de Notre-Dame d'Amiens,
een van de laatste kathedralen die werd gebouwd, ziet de meest ambitieuze gotische
kathedraal in Beauvais en geniet van de fraaie voorgevel van de kathedraal van Rouen, die
Monet veelvuldig op het doek vastlegde. In Parijs brengt u natuurlijk een bezoek aan de
grafkerk van Saint-Denis, daar waar de gotiek begon en bewondert u de in volle glorie
herstelde Notre-Dame. Ook het prachtige Sainte-Chapelle staat op uw lijstje en in Reims ziet
u de lachende engel, die de koningen verwelkomde in de kroningskerk van Frankrijk. Naast
alle kerkenpracht is er ook voldoende tijd om te genieten van het goede Franse leven.
Slenter door de middeleeuwse met vakwerkhuizen getooide straatjes van Rouen, drink een
glas champagne in het gezellige Reims en wandel in Parijs langs de Seine of door de
gezellige wijk Marais. Gaat u mee op deze bijzondere reis langs de wereldberoemde
hoogtepunten van de gotiek? U zult vol verwondering genieten!

Sierlijke spitsbogen en kleurrijke glasvensters

Dagprogramma
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6

De kathedraal van Amiens 
Stadsverkenning Rouen met Jeanne d’Arc en de kathedraal 
Kathedralen van Chartes en Saint-Denis 
Sainte-Chapelle, Notre-Dame de Paris en Musée Cluny in Parijs 
De kathedralen van Beauvais en Laon 
De kathedraal van Reims en naar huis

•
•
•
•
•
•
•

•

Deze reis is inclusief
Vervoer in SRC-comfort class-touringcar
Verblijf in goed toeristenklassehotel
Logies en ontbijt met één dag diner
Excursies zoals omschreven
De beste SRC-reisleider
Audiosysteem
Reserveringskosten, Calamiteitenfonds en
SGR-bijdrage
Bijdrage aan SRC-bos via Trees For All

Bijzonder aan deze reis
rondreis langs de 8 mooiste gotische kerken en kapellen
bezoek Sainte-Chapelle en Notre-Dame de Paris
bewonder de kathedralen van Amiens, Rouen en Beauvais
bekijk de kathedralen van Chartres, Laon en Reims

middeleeuwse kunst in Musée de Cluny in Parijs
glasvenster van Chagall in de kathedraal van Reims
avondlichtshow Cathédrale de Lumière in Rouen
verblijf in goede toeristenklassehotels in Rouen, Parijs, Reims

•
•
•
•

•
•
•
•

Deze reis is exclusief
•
•
•

Entreegelden
Fooien
Kosten eventuele gidsen

Gaat u op pad met
onze reisleiders?

Gotiek in Frankrijk
Culturele groepsreis

U zit goed bij SRC:
✓ de mooiste reisroutes
✓ SRC-bos via Trees for All

✓ alles voor u geregeld
✓ veel inclusief in de reis
✓ tevreden reizigers: 8.8

Meer info en boeken:
SRC-reizen.nl
050 – 3 123 123

Genoemde prijs is de vanafprijs per persoon,
op basis van een reis voor 2 personen en
verblijf in één kamer. Bekijk uitgebreide,
actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op SRC-reizen.nl

Vertrekdata
• 29 juni • 31 augustus

https://www.src-reizen.nl/reis/gotiek-in-frankrijk
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