
Prijs per persoon bij verblijf in een 2-persoonskamer. Inclusief 
reserveringskosten, SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds. 
Bekijk uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene 
voorwaarden op SRC-reizen.nl.

tevreden reizigers: 8.8

veel inclusief in de reis

alles voor u geregeld

SRC-bos via Trees for All

de mooiste reisroutes

U zit goed bij SRC:

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Jakar
Jakar – Tangvallei – Jakar
Jakar – Mongar
Mongar – Lhuntse – Khoma – 
Mongar
Mongar – Trashigang
Trashigang – Trashiyangtse – 
Trashigang
Trashigang – Samdrup Jongkhar
Samdrup Jongkhar – Guwahati 
– Delhi
Delhi – Amsterdam

dag 11
dag 12
dag 13
dag 14

dag 15
dag 16

dag 17
dag 18

dag 19

Amsterdam – Delhi
Delhi – Paro
Paro
Paro – Taktsang – Paro
Paro – Thimphu
Thimphu – Cheri Dorji Dhen-
klooster – Thimphu
Thimphu – Punakha
Punakha – Gangtey
Gangtey – Trongsa (Phobjikha-
vallei)
Trongsa – Jakar

dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6

dag 7
dag 8
dag 9

dag 10

De reis in het kort

Bhutan was tot ver in de 20e eeuw een praktisch onbekend land. Nog steeds 
is ‘het land van de donderende draak’ eigenlijk een onontdekt paradijs. Als u 
zich afvraagt wat er allemaal te zien is, dan is het antwoord heel simpel: veel, 
heel veel! In het noorden liggen bergtoppen die tot over de 7.000 meter reiken. 
In het zuiden liggen dicht beboste valleien. En in dit prachtige landschap vindt 
u imponerende dzongs, versterkte kloosterburchten.

Bhutan is een van de weinige landen waar het overdag nog verplicht is om 
traditionele kleding te dragen. De mannen dragen hun gho en de vrouwen 
hun kira. In de hoofdstad Thimphu kunt u elk weekend wel ergens een 
spectaculaire wedstrijd boogschieten bijwonen, de nationale sport van Bhutan. 
U ontdekt op deze bijzondere privéreis prachtige kloosters en tempels met het 
Taktsang Pelphung-klooster, het nest van de tijger, als absolute hoogtepunt! 
Ook de prachtige en authentieke religieuze festivals van Bhutan zijn zeer 
indrukwekkend! Deze worden meestal op de binnenplaatsen van de dzongs 
gehouden: er wordt gedanst op het ritme van muziekinstrumenten en dansers 
dragen opzienbarende maskers die godheden, demonen en dieren uitbeelden. 
Elke dans heeft zijn eigen religieuze betekenis. Er zijn in Bhutan zo veel festivals, 
dat de kans groot is dat u tijdens uw reis zomaar een festival kunt bezoeken.

Tijdens deze privéreis ontdekt u Bhutan met een auto met een privéchauffeur en 
een Engelssprekende gids. We hebben voor u een route uitgestippeld waarmee 
u het mooiste van dit land ontdekt. Alle logistieke zaken, zoals de hotels en het 
vervoer, zijn voor u geregeld. Ook hebben we alvast een paar mooie excursies 
in het reisprogramma voor u opgenomen en als u wilt, kunt u extra excursies 
bijboeken. U zult versteld staan van de schoonheid van de schitterende natuur, 
de traditionele cultuur en de vriendelijke bevolking in dit land! Gaat u mee naar 
wonderschoon Bhutan?

Het land van de donderende draak

• upgrade hotels • verlenging
Extra opties

• visumkosten • overige maaltijden 
Delhi • overig vervoer • optionele 
excursies • fooien

Exclusief

 Paro en Thimphu
 Het nest van de tijger
 zwartnekkraanvogels Phobjikha
 Drukgyel-dzong in Paro-vallei
 Cheri Dorji Dhen-klooster
 Punakha-, Chimi Lhakhang-tempel
 Gangtey Gompa-klooster
 Rinpung- en Trongsa-dzong
 Domkhar Tashicholing-klooster
 Yathra-weefcentrum in Zungney

Bezienswaardigheden

 vluchten KLM
 vlucht Delhi – Paro
 vlucht Guwahati – Delhi
 visum & toeristenbelasting Bhutan
 16 dagen auto met privéchauffeur
 diverse transfers
 goede hotels en pensions
 17x ontbijt, 15x lunch, 16x diner
 diverse natuurwandelingen
 16 dagen lokale gids
 inclusief entreegelden
 assistentie van een lokale 
 vertegenwoordiger
 bijdrage SRC-bos via Trees for All

Pluspunten

Dagelijks vertrek
6.609,-

19 dagen v.a.

Bhutan
privéreis

https://www.src-reizen.nl/reis/bhutan-privereis

