
Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis, verblijf in 
2-persoonskamers, LO of HP, excursies, begeleiding reisleider, 
reserveringskosten, SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds. 
Exclusief entreegelden (tenzij anders vermeld). 
Bekijk uitgebreide, actuele (prijs-)informatie 
en algemene voorwaarden op SRC-reizen.nl

tevreden reizigers: 8.8

veel inclusief in de reis

de beste reisleiders

SRC-bos via Trees for All

de mooiste reisroutes

U zit goed bij SRC:

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Kennismaking met Berlijn en met Jaap Visser en Erik Timmermans
Architectuur als ideologische etalage
De onderdrukking door de Stasi
Rond Friedrichstrasse en Checkpoint Charlie
Terug naar Nederland

dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5

De reis in het kort

De Trabantjes zijn bijna geheel uit het straatbeeld verdwenen en een hele 
generatie groeide alweer op nadat de Berlijnse Muur viel, maar toch is de 
DDR voor velen nog steeds een levendige herinnering. De geschiedenis van 
De Koude Oorlog en de afloop en nasleep ervan bepalen ook nu nog voor 
een groot deel ons wereldbeeld. Daarom is een DDR-themareis naar Berlijn 
zowel een boeiende tijdreis naar de bizarre 40-jarige geschiedenis van de 
socialistische heilstaat alsook een gids naar gebeurtenissen in de wereld van 
vandaag.

Het verschijnen van Berlijn, een gids door de hoofdstad van de DDR van Jaap 
Visser en Erik Timmermans over de DDR-historie van de Duitse hoofdstad is een 
prachtige gelegenheid om die tijdsreis weer eens te maken, helemaal als de 
schrijvers ons zelf vergezellen op die reis. Onderweg naar Duitsland verzorgen zij 
een lezing en in de stad wandelen we met hen langs verschillende plekken waar 
ooit de Muur stond. We zien de monumenten die herinneren aan de slachtoffers 
die bij vluchtpogingen om het leven kwamen, we bekijken de imposante 
architectuur van Stalinistisch Oost-Berlijn en bezoeken indrukwekkende musea 
als de voormalige Stasi-gevangenis Hohenschönhausen. Naast een uitgebreide 
kennismaking met de geschiedenis van de DDR-dictatuur, komen tijdens deze 
reis ook de verhalen over zogenaamde ‘Ostalgie’ en de eenwording ter sprake. 
Reist u mee naar fascinerende wereld van de voormalige DDR?

Erik Timmermans en Jaap Visser in hun boek Berlijn, een gids door de 
hoofdstad van de DDR
….Blije gezichten, huilende mensen, ongeloof….. De Berlijnse Muur, het symbool 
van de Koude Oorlog is gevallen. Krap een jaar later bestaat de DDR niet meer, 
maar verdwenen is het land niet. Niet uit de hoofden van de voormalige bewoners 
en ook niet uit Berlijn, de stad die als etalage van het socialistische Duitsland 
gold….

De etalage van het socialistische Duitsland

Reisleider Theo: “Samen met Erik Timmermans en Jaap Visser, 
schrijvers van het boek ‘Berlijn, een gids door de hoofdstad van 
de DDR’, maakt u een boeiende tijdreis naar de bizarre 40-jarige 
geschiedenis van de DDR!”

• entreegelden • overig vervoer • 
fooien

Exclusief

15-34 deelnemers
Groepsgrootte

• 26 augustus
Vertrekdatum 2024

 Karl-Marx-Allee
 Alexanderplatz
 Hohenschönhausen
 Stasi-Museum
 DDR Museum
 Museum Die Mauer | The Wall
 Checkpoint Charlie
 Tränenpalast

Bezienswaardigheden

* entreegelden zijn exclusief

 vervoer in comfort class-touringcar
 uitstekend middenklassehotel
 4x ontbijt en 1x diner
 ontmoeting met Jaap Visser en 
 Erik Timmermans
 lezing schrijvers in de touringcar
 rondleiding Hohenschönhausen
 audiosysteem
 de beste SRC-reisleider
 bijdrage SRC-bos via Trees for All

Pluspunten

9.1
reissom 2-pk alleengebruik v.a. 1.229,-

998,-5 dagen v.a.

Berlijn, hoofdstad
van de DDR

https://www.src-reizen.nl/reis/berlijn-hoofdstad-van-de-ddr

