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Bijzonder aan deze reis

« uitgebreide kennismaking met Napels van toen en nu
» bezoek aan de opgravingen van Pompei en Herculaneum
» bezoek aan het archeologisch museum in Napels

De wereld van Pompei en Herculaneum

Asregen in Pompei en een kokende moddermassa in Herculaneum veroorzaakten in 79
na Christus de dood van vele Romeinen. De onverwachte uitbarsting van de Vesuvius
was een van de grootste natuurrampen in de oudheid. In een klap stond het leven in
deze bruisende steden stil. Voor eeuwig versteende lichamen, ruines van gebouwen en
vele kunst- en gebruiksvoorwerpen geven ons een uitzonderlijk inzicht in het Romeinse
leven in de 1e eeuw. Tijdens het bezoek aan de opgravingen van beide steden wandelt
u door Romeinse straten, gaat u op bezoek in de vaak mooi versierde huizen, bekijkt u
de tempels waar werd geofferd en voelt zich een dag een Romein uit de oudheid!

Daarnaast bewondert u in het archeologisch museum in Napels de vele schatten die in
Pompei en Herculaneum gevonden zijn. Waterdraagsters, atleten, goden en godinnen: alle
prachtige beelden zijn afkomstig uit deze verwoeste steden. Maar ook een poffertjespan,
bekers, attributen van artsen en de mooie vloer- en wandmozaieken die de interieurs van
de Romeinse villa’s versierden. De vloer aan de voorzijde van het huis werd vaak versierd
met een mozaiek ‘cave canem’ (pas op de hond) en in de keukens bevonden zich
schitterende vloermozaieken met vissen, schaaldieren en fruit, dat ons weer een beeld
geeft over de eetgewoontes in de oudheid. Ongelooflijk bijzonder! Maar er is niet alleen
aandacht voor het Romeinse verleden, u leert ook alles over het dagelijkse leven van de
Napolitanen van nu! U maakt wandelingen door het historische centrum van Napels, ziet de
relieken van San Gennaro in de dom en ontdekt de kleurrijke en sfeervolle volkswijken
Quartieri Spagnoli en Sanita. Natuurlijk kunt u genieten van de “echte” Napolitaanse pizza,
maar proef ook zeker de Napolitaanse zoetigheden zoals de “baba’” of de “sfogliatella”.
Kortom een afwisselende reis met aandacht voor het verleden en het heden in en rondom
Napels. Gaat u met mij mee?

Dagprogramma

dag1l Vlucht Amsterdam - Napels en bezoek aan Pozzuoli

dag2 Napels, historisch centrum, Quartieri Spagnoli en Piazza Plebiscito
dag3 Het Romeinse dagelijkse leven in Pompei en Herculaneum

dag4 Napels, archeologisch museum en de volkswijk de Sanita

dag5 Terugvlucht Napels - Amsterdam

* definitief programma, vertrekdata en prijzen volgen
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Romeins verleden

rond Napels

Culturele groepsreis
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per persoon. o0.b.v. 2 personen

« de wijken Quartieri Spagnoli en Sanita in Napels
« excursie Pozzuoli met amfitheater en wijk Rione Terra
« verblijfin een goed, centraal, toeristenklassehotel in Nape

Deze reis is inclusief

Vluchten

Verblijf in goede toeristenklassehotels
Logies en ontbijt

Excursies zoals omschreven

De beste SRC-reisleider

Audiosysteem

Reserveringskosten, Calamiteitenfonds en
SGR-bijdrage

Bijdrage aan SRC-bos via Trees For All

Deze reis is exclusief

Cabine- en/of ruimbagage
Entreegelden

Fooien

Kosten lokale gidsen

Openbaar vervoer opdag2en 4

Vertrekdata
» nog niet bekend

Meer info en boeken:
SRC-reizen.nl
050-3123123



https://www.src-reizen.nl/reis/romeins-verleden-rond-napels

