
6 dagen v.a.

1.369,-
per persoon. o.b.v. 2 personen

Alweer 20 jaar woon ik in Istanbul. Ik hou van deze stad met zijn miljoenen inwoners,
waar het leven dag en nacht doorgaat. Ik hou van deze brug tussen oost en west. Mijn
huisje staat achter de Sultanahmetmoskee, ook wel de Blauwe Moskee genoemd
vanwege zijn duizenden blauwe tegels. Elke dag wandel ik langs dit indrukwekkende
gebouw met zijn zes minaretten, die ’s avonds zo prachtig verlicht zijn. Ik ben er in mijn
leven al duizenden keren langs gelopen, maar deze aanblik verveelt nooit. Als ik met
de pont oversteek van Europa naar Azië, dan zie ik de skyline met de contouren van de
Byzantijnse stadsmuren en de daken van het Topkapipaleis, waar de sultans vele
eeuwen leefden. Boven mijn hoofd vliegen de meeuwen die wachten op stukjes brood
die de passagiers aan ze voeren. Speciaal hiervoor koopt men een verse simit, een rond
knapperig broodje met sesamzaadjes erop. Eén hapje is voor jezelf en eentje is voor de
meeuw.

Tijdens deze heerlijke stedentrip kan ik u “mijn” Istanbul laten zien. Te voet en met het
openbaar vervoer bewondert u de beroemde highlights van de stad, zoals de Ayasofya, de
Blauwe Moskee en het Topkapipaleis. Maar ik neem u ook mee naar de minder ontdekte
plaatsen. Als we wandelen door de Europese wijk Pera, het huidige Beyoğlu, ervaart u nog
steeds de allure van de 19e eeuw toen hier de reizigers van de Oriënt Express vertoefden. Bij
het Pera Palas Hotel is het niet moeilijk voor te stellen dat Agatha Christie hier aan haar
beroemde thriller werkte. Tijdens onze wandelingen vertel ik u veel over het dagelijkse
leven. Natuurlijk is er ook voldoende tijd om zelf te genieten van de gastvrije en
verrukkelijke Turkse keuken. Op de vele terrassen kunt u net als de locals genieten van een
Turkse koffie, een glaasje zoete thee en een waterpijp. Istanbul ligt aan het water en daarom
nemen we ook regelmatig de veerboot, bijvoorbeeld als we naar de Aziatische wijk Üsküdar
gaan en naar de wijk Eyüpsultan gelegen langs de Gouden Hoorn. Als u op de boot staat en
uitkijkt over de Bosporus geeft u dan ook een stukje brood aan de meeuwen? 

Een betoverend sprookje tussen oost en west

Dagprogramma
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4

dag 5
dag 6

Vlucht Amsterdam – Istanbul
Wandeling door de wijk Beyoğlu 
Verkenning van de wijk Üsküdar in Azië en de wijk Eyüpsultan 
Verkenning van de wijk Sultanahmet met de Ayasofya, de Blauwe Moskee, het
Topkapipaleis en de Grote Bazaar 
Varen over de Bosporus naar Anadolu Kavaği 
Vrije ochtend en terugvlucht Istanbul – Amsterdam

•
•
•
•
•
•
•

•

Deze reis is inclusief
Vluchten
Verblijf in centraal middenklassehotel
Logies en ontbijt
Excursies zoals omschreven
De beste SRC-reisleider
Audiosysteem
Reserveringskosten, Calamiteitenfonds en
SGR-bijdrage
Bijdrage aan SRC-bos via Trees For All

Bijzonder aan deze reis
wandeling wijk Beyoğlu met Taksimplein en Pera Palas Hotel
bewonder de Ayasofya, de Blauwe Moskee en het Topkapipaleis
verken Üsküdar in Azië en de wijk Eyüpsultan
bewonder uitzicht op Gouden Hoorn vanaf terras van Pierre Loti

een ochtend heerlijk struinen in de Grote Bazaar
inclusief transfer luchthaven – hotel en vice versa
inclusief boottocht over de Bosporus en lokale gidsen
verblijf in een centraal middenklassehotel in Istanbul

•
•
•
•

•
•
•
•

Deze reis is exclusief
•
•
•

Kosten openbaar vervoer
Entreegelden
Fooien

Gaat u op pad met
onze reisleiders?

Verrassend Istanbul
Culturele groepsreis

U zit goed bij SRC:
✓ de mooiste reisroutes
✓ SRC-bos via Trees for All

✓ alles voor u geregeld
✓ veel inclusief in de reis
✓ tevreden reizigers: 8.8

Meer info en boeken:
SRC-reizen.nl
050 – 3 123 123

Genoemde prijs is de vanafprijs per persoon,
op basis van een reis voor 2 personen en
verblijf in één kamer. Bekijk uitgebreide,
actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op SRC-reizen.nl

Vertrekdata
• 2 november 

https://www.src-reizen.nl/reis/verrassend-istanbul
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