
6 dagen v.a.

1.659,-*
per persoon. o.b.v. 2 personen

In de aanloop naar de kerstdagen kleuren de Spaanse steden met sfeervolle
kerstversiering, feestelijke verlichting en fraai versierde kerstetalages. Miljoenen
lichtjes versieren de straten en op de beroemde Plaza de España in Madrid staat een
gigantische kerstboom. En daarnaast ziet u overal prachtige ‘beléns’, kerststallen. In de
Catalaanse kerststal ontdekt u naast het Kindeke Jezus ook de befaamde caganer. Een
beetje buiten de stal zit dit ‘kakkertje’ gehurkt en met de broek op de enkels. Met zijn
uitwerpselen maakt het kleine mannetje de grond weer vruchtbaar. Op de kerstmarkt
van Barcelona, de Fira de Santa Llúcia, staan de caganers in rijen opgesteld. Meestal in
traditionele kleding: witte trui, zwarte broek, pijp in de mond en een rode baratina op
het hoofd. Maar ook het elftal van FC Barcelona, de paus en sinds enkele jaren ook
vrouwelijke kakstertjes zijn gesignaleerd met de broek op de knieën. Een mooier
kerstsouvenir kunt u eigenlijk niet mee naar huis nemen! 

Of kiest u juist voor de traditionele Spaanse kerstlekkernijen? Want navidad wordt gevierd
met talloze zoete specialiteiten als turrón en mazapán: niet te versmaden! Deze kerstreis
neemt u mee naar de twee mooiste steden van Spanje: Barcelona en Madrid. Hier geniet u
van de Spaanse kerstsfeer, maar heeft u ook alle tijd om de beroemde kunst en musea te
ontdekken. Zo bewondert u het bijna voltooide meesterwerk van Gaudi: La Sagrada Família
en bezoekt u het beroemdste museum van Spanje: het Prado. Maar ook minder bekende
highlights als het Mercat del Born in Barcelona en het Casa Museo del Greco in Toledo staan
op het programma. Daarnaast geniet u in verschillende lokale restaurants van de Spaanse
keuken en kunt u op kerstavond de bijzondere nachtmis bijwonen. La Misa del Gallo is
genoemd naar de ‘gallo’, de haan die de geboorte van Christus aankondigt. Kortom, deze
heerlijke kerstreis combineert het beste van Spanje: kersttradities, lekker eten en de
mooiste kunst. Gaat u met mij mee?

Een haan, een kakkertje en heel veel kunst

Dagprogramma
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6

Vlucht Amsterdam – Barcelona en de Sagrada Família
Het modernisme in Eixample
Palau de la Musica, met de hogesnelheidstrein naar Madrid en Koninklijk Paleis
Thyssen-Bornemisza en stadswandeling
UNESCO-stad Toledo
Gouden eeuw in het Prado, vrije tijd en terugvlucht Madrid - Amsterdam

•
•
•
•
•
•
•

•

Deze reis is inclusief
Vluchten
Verblijf in goede toeristenklassehotels
Halfpension: ontbijt en (kerst)diner
Excursies zoals omschreven
De beste SRC-reisleider
Audiosysteem
Reserveringskosten, Calamiteitenfonds en
SGR-bijdrage
Bijdrage aan SRC-bos via Trees For All

Bijzonder aan deze reis
kerstsfeer op Fira de Santa Llúcia, kerstmarkt van Barcelona
wandeling Barrio Gótico en de wijk Eixample in Barcelona
Koninklijk Paleis en stadswandelingen door Madrid
excursie naar Toledo met kathedraal en Museo del Greco
sfeervol kerstdiner in restaurant op 25 december

inclusief entree Thyssen, Prado en Sagrada Família
inclusief rondleiding met gids in Thyssen en Sagrada Família
inclusief hogesnelheidstrein Barcelona – Madrid
verblijf 2 nachten in Barcelona en 3 nachten in Madrid
verblijf in goede centraal gelegen toeristenklassehotels

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Deze reis is exclusief
•
•
•

Cabine- en/of ruimbagage
Overige entreegelden
Fooien

Gaat u op pad met
onze reisleiders?

Kerst en kunst in
Barcelona en Madrid

Culturele groepsreis

U zit goed bij SRC:
✓ de mooiste reisroutes
✓ SRC-bos via Trees for All

✓ alles voor u geregeld
✓ veel inclusief in de reis
✓ tevreden reizigers: 8.8

Meer info en boeken:
SRC-reizen.nl
050 – 3 123 123

Genoemde prijs is de vanafprijs per persoon,
op basis van een reis voor 2 personen en
verblijf in één kamer. Bekijk uitgebreide,
actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op SRC-reizen.nl

Vertrekdatum 2026
nog niet bekend* definitief programma, vertrekdata en prijzen volgen

https://www.src-reizen.nl/reis/kerst-en-kunst-in-barcelona-en-madrid

