
16 dagen v.a.

5.989,-*
per persoon. o.b.v. 2 personen

Bhutan was tot ver in de 20e eeuw een nog praktisch onbekend land. Nog steeds is “het
land van de donderende draak” eigenlijk een onontdekt paradijs. Als u zich afvraagt
wat er allemaal te zien is, dan is het antwoord heel simpel: veel, heel veel! In het
prachtige landschap liggen imponerende dzongs, een soort versterkte
kloosterburchten die vaak schitterend liggen, bijvoorbeeld tegen een berghelling of op
de ontmoetingsplaats van twee rivieren. In Thimphu, de hoofdstad, zou ik dagen
kunnen kijken naar het spectaculaire boogschieten. Ook de hartelijke bevolking, die
overdag verplicht traditionele kleding draagt, heeft grote indruk op mij gemaakt. Het
belang dat de koning hecht aan het “bruto nationaal geluk” is uniek.

Maar wat mij het meeste in Bhutan aantrekt, zijn de prachtige en authentieke religieuze
festivals. Deze festivals worden meestal op de binnenplaatsen van de dzongs gehouden. Er
wordt gedanst op het ritme van lokale muziekinstrumenten en de dansers dragen
opzienbarende maskers die godheden, demonen en dieren uitbeelden. Elke uitgevoerde
dans heeft zijn eigen religieuze betekenis. Tijdens deze reis bezoekt u het Tangsibi Festival,
waar u deze maskerdansen kunt bewonderen. Ook gaat u naar Tharpaling Thongdrol
Festival, een van de populairste spirituele gebeurtenissen in Bumthang, waar u de
gebedsceremonies bijwoont: een diepe meditatieve ervaring. Zo ervaart u de ziel van het
prachtige Bhutan. Bhutan heeft mijn hart veroverd. Laat u zich ook verleiden?

Ontdek het land van de donderende draak

Dagprogramma
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4

dag 5
dag 6
dag 7
dag 8

dag 9
dag 10
dag 11
dag 12

Vlucht Amsterdam – Paro
Aankomst Paro en naar Thimphu
Thimphu, de hoofdstad van Bhutan
Het Gangtey-klooster en het
natuurreservaat Phobjikha-vallei
Gangtey – Trongsa
Trongsa – Bumthang
Het Tharpaling Thongdrol Festival
Het Tangsibi Festival met heilige
maskerdansen
Tang-vallei en het museum Ogyen
Choling
Van Bumthang naar Punakha
Punakha en omgeving

dag 13
dag 14

dag 15

dag 16

Paro en omgeving
Wandeling naar het klooster
Taktshang
Vlucht Paro – Delhi en stadstour
Delhi
Terugvlucht Delhi - Amsterdam

•
•
•
•
•
•
•
• 
•
•

•

Deze reis is inclusief
Vluchten met ruimbagage
Verblijf in goede toeristenklassehotels
Volpension (ontbijt, lunch en diner)
Excursies zoals omschreven
De beste SRC-reisleider
Entreegelden
Visumkosten Bhutan
Toeristenbelasting Bhutan
Audiosysteem
Reserveringskosten, Calamiteitenfonds en
SGR-bijdrage
Bijdrage aan SRC-bos via Trees For All

Bijzonder aan deze reis
bezoek religieuze festivals Tharpaling Thongdrol en Tangsibi
bezoek aan Taktsang, het nest van de tijger
bezoek aan boogschietwedstrijden in Thimphu
zwarthalskraanvogels in het natuurreservaat Phobjikha-vallei
scenic routes over bergpassen met uitzicht op de Himalaya

uitgebreide kennismaking met Thimpu en Paro
bezoek aan verschillende kloosterburchten (dzongs)
inclusief entreegelden en alle maaltijden in Bhutan
inclusief visum Bhutan en toeristenbelasting, US$100 per dag
stadstour en afscheidsdiner in Delhi (India)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Deze reis is exclusief
•
•

Visumkosten India, circa € 50,-
Kofferservice en fooien

Gaat u op pad met
onze reisleiders?

Festivals in Bhutan
Culturele groepsreis

U zit goed bij SRC:
✓ de mooiste reisroutes
✓ SRC-bos via Trees for All

✓ alles voor u geregeld
✓ veel inclusief in de reis
✓ tevreden reizigers: 8.8

Meer info en boeken:
SRC-reizen.nl
050 – 3 123 123

Genoemde prijs is de vanafprijs per persoon,
op basis van een reis voor 2 personen en
verblijf in één kamer. Bekijk uitgebreide,
actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op SRC-reizen.nl

Vertrekdata
nog niet bekend

*definitief programma, vertrekdata en prijzen volgen

https://www.src-reizen.nl/reis/festivals-in-bhutan
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