
6 dagen v.a.

1.289,-
per persoon. o.b.v. 2 personen

Mijn eerste kennismaking met Caïro was in 1984 tijdens mijn studie Egyptologie. Met
nauwelijks reiservaring werd ik omvergeblazen door deze bruisende stad met haar
1.001 minaretten, drukke straten en gastvrije bevolking. Sinds 2003 mag ik de
Egyptische hoofdstad mijn thuis noemen. Ik woon in een wijk tegenover de Citadel en
koester mij in de warmte van de Egyptische samenleving. Iedereen is wel in voor een
praatje, een grapje, en ik word belangstellend in de gaten gehouden zonder mij daar
onprettig bij te voelen. In mijn vrije tijd dwaal ik door de straten, bezoek ik onbekende
musea en drink ik thee in een van de vele koffiehuizen. Dankzij al deze contacten
spreek ik inmiddels aardig Arabisch en daardoor voel ik me ook echt thuis in bruisend
Caïro!

En bruisend is Caïro, want waar vind je op een plek zoveel bezienswaardigheden, zoveel
kunstschatten, zoveel geschiedenis bij elkaar! Caïro is gewoon overrompelend. Hier
bewondert u de grootsheid van de piramides van Cheops, Chefren en Mykerinos en ziet u de
eeuwige sfinx die de wacht houdt aan hun voeten. Hier ontwaakt u met de gebedsoproep
van de muezzins, dwaalt u door sfeervolle soeks, ziet u eeuwenoude moskeeën en wordt u
meegevoerd in de adembenemende chaos van deze stad, waarvan de naam ‘overwinnaar’
betekent. Aan deze pracht is nu nog een parel toegevoegd: het Grand Egyptian Museum
(GEM). Ik heb het al kunnen bezoeken, en dat was een overweldigende en indrukwekkende
ervaring. Het bijzondere gebouw, de prachtig uitgestalde collectie, heel veel nieuwe
(top)stukken en een groot aantal ‘bekende’ voorwerpen uit het oude Egyptische Museum
aan het Tahrirplein zijn hier te bewonderen. Dus kom naar mijn Caïro en dwaal met mij als
een van de eerste bezoekers door het GEM, een echte ‘must-see’ op museumgebied! Deze
citytrip is een geweldige eerste kennismaking met de hoofdstad van Egypte, maar ook voor
ervaren Egypte-reizigers is het uitstekend geschikt voor een hernieuwde ontmoeting met als
hoogtepunt het bezoek aan het GEM. Dus kom en onderga Caïro!

Piramides, moskeeën en het Grand Egyptian Museum

Dagprogramma
dag 1
dag 2

dag 3

dag 4

dag 5
dag 6

Vlucht Amsterdam – Caïro en welkomstdiner
De Koptische wijk, een lokale lunch en The National Museum of Egyptian
Civilization
Piramides van Gizeh, de eeuwige sfinx en de schatten van Toetanchamon in het
Grand Egyptian Museum
Verkenning van de oud hoofdstad Memphis, de trappiramide van Djozer,
Islamitische wijk en de bazaar Khan el Khalili
Vrije dag of optionele excursie naar Alexandrië
Terugvlucht Caïro – Amsterdam

•
•
•
•
•
•
•

•

Deze reis is inclusief
Vluchten
Verblijf in goed middenklassehotel
Logies en ontbijt met 1 lunch en 1 diner
Excursies zoals omschreven
De beste SRC-reisleider
Audiosysteem
Reserveringskosten, Calamiteitenfonds en
SGR-bijdrage
Bijdrage aan SRC-bos via Trees For All

Bijzonder aan deze reis
bezoek aan nieuwe Grand Egyptian Museum
bezoek aan National Museum of Egyptian Civilization
excursie naar de piramides en sfinx van Gizeh
excursie Memphis en Sakara met trappiramide van Djozer

Koptische wjk met de hangende kerk en Koptisch museum
islamitisch Caïro met citadel en Mohammed Ali-moskee
inclusief lokale gidsen en fooien (€ 40,- per persoon)
verblijf in een centraal gelegen middenklassehotel

•
•
•
•

•
•
•
•

Deze reis is exclusief
•
•
•

Cabine- en/of ruimbagage
Entreegelden
Visumkosten

Gaat u op pad met
onze reisleiders?

Bruisend Caïro
Culturele groepsreis

U zit goed bij SRC:
✓ de mooiste reisroutes
✓ SRC-bos via Trees for All

✓ alles voor u geregeld
✓ veel inclusief in de reis
✓ tevreden reizigers: 8.8

Meer info en boeken:
SRC-reizen.nl
050 – 3 123 123

Genoemde prijs is de vanafprijs per persoon,
op basis van een reis voor 2 personen en
verblijf in één kamer. Bekijk uitgebreide,
actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op SRC-reizen.nl

Vertrekdata
• 4 november • 3 februari • 3 en 24 maart

https://www.src-reizen.nl/reis/bruisend-cairo
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